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Wat hebben de gasten en BV leden genoten van de historische verhalen afgelopen zaterdag, 

11 februari in het BV gebouw. 

We wisten dat het spoor gebouwd is in de 19e eeuw, maar van hoe en wat en wat de impact  

van het spoor op de stad Zwolle is door de verhalen van Herman Aarts en Ale Maring veel 

helderder geworden. Iedereen heeft genoten van de verhalen en vooral van de grote 

hoeveelheid foto’s die werden getoond. Vaak werd de locatie en situatie op de foto wel 

herkend maar even zo vaak niet. 

Eerst gaf Herman Aarts, oud directeur van het stedelijk museum en schrijver van historische 

boeken over Zwolle en Assendorp, een lezing over de omstandigheden waaronder het spoor 

gebouwd is met daarbij de politieke omstandigheden. Om vervolgens de geschiedenis van de 

spoorwijken in Zwolle toe te lichten. Wat is er in die jaren veel gebeurd rond het spoor en 

vooral de impact van de oorlogsjaren kwam uitgebreid aan het licht om vervolgens te 

eindigen met de huidige veranderingen rond het spoor en de maatschappelijke doelen ervan. 

 

Na drie kwartier was iedereen wel aan een kop koffie toe en na de pauze gaf Ale Maring een 

lezing over het waarom en hoe ontstaan van de Blazende Veiligheid zo vlak na de oorlog en 

welk doel hadden de leden met de vereniging en welk doel hadden werkgevers in het 

algemeen met het ondersteunen van personeelsverenigingen en de NS in het bijzonder. 

Ook werden de veranderingen in de onderlinge verhoudingen tussen de werkgever en de 

leden van de vereniging toegelicht met op de achtergrond de voortdurend veranderende 

maatschappij. Ook dit was voor velen een eyeopener. 



 

Maar de verhalen zijn nog niet afgelopen. Deze verhalen en ook jullie persoonlijke verhalen 

gaan opnieuw verteld worden door fotografen, filmers, studenten en schoolkinderen. 

Dit onder begeleiding van de Stad Verbeeldt. Als de verhalen verteld zijn en de beelden 

gemaakt worden hier tentoonstellingen van georganiseerd. Zoals het er nu uitziet gebeurt dit 

in augustus en september van dit jaar. Waarschijnlijk zijn de locaties de Oude IJssel centrale, 

het Lubeckplein en het stationsgebouw met de omgeving. De tentoonstelling wordt ook 

georganiseerd in het kader van de viering van de Hanzesteden. De komende maand wordt 

hiervan het programma bekend gemaakt en is er in elke Hanzestad van Nederland wat te 

doen. 

Heb je zin om jouw verhaal te vertellen aan de beeldmakers? Kijk dan even op de volgende 

bladzijden waar een flyer van de Stad Verbeeldt is afgedrukt en een aanmeldformulier.  

Deze flyer en aanmeldformulier kun je ook vinden op de website destadverbeeldt.nl 

 

 

 

 

 


